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2¢ zondag van de herfst

Popdienst
Voel je vrij om mee te zingen (tenzij anders aangegeven)
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/lUC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger ds. Evelien Plaisier

lector Jeanine van den Steenhoven

muziektrio Ronald van der Schelde, Stephan Blazis en Tobias Domenie
ouderling Ronald van der Schelde

diaken Anneke Gerritsen

koster Gert van Bemmel

Uw gaven worden gevraagd voor
1. Kerk en Israél

2. Wijkkas

3. Toekomst van de kerk

© Nevendienst  Annemiek Jongkind
© Créche Er is geen creche vandaag
© Tienerdienst  Bram Naaktgeboren

Bij de dienst

Vandaag volgen we de vertrouwde liturgie van de Wilhelminakerk, alleen dan met
popliederen waar we anders liederen uit het liedboek zingen. Het bijzondere is dat
de popnummers in deze context een eigen betekenis krijgen.

Hoe Klinkt de schreeuw uit de diepte van S10 als kyriegebed? En klinkt er iets van
Gods barmhartigheid door in “Bridge over troubled water”?

De lezing uit Ezechiél 18, over vaders en zonen, over hoe generaties elkaar met
schuld en ellende kunnen belasten, wordt vervolgd door “Father & Son”, een
gesprek tussen die generaties. En ik ben benieuwd hoe hard we dat heerlijke “Laat
me mijn eigen gang maar gaan!” nog mee durven zingen na de pittige tweede lezing,
over kinderen die niet al te happig zijn op de uitnodiging van de vader om in de
wijngaard aan het werk te gaan. Schuld, verandering, omkeer, recht doen, willen
leven, liefde... we horen het vanmorgen allemaal terug in die prachtige liederen én
in het bevrijdende Woord van God.

Ds. Evelien Plaisier


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST

Muziek door trio
Woord van welkom

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-
- De gemeente gaat staan —

Stil gebed
Aanvangslied “Morning has broken”, Cat Stevens
Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heer is met U en met jou

Ook met jou is de Heer.

Q<a <

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed “De diepte”, $S10
Glorialied “Bridge over troubled water”, Simon & Garfunkel

Aandacht voor de kinderen
Kinderlied “Wij gaan voor even uit elkaar”

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst —

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

Eerste lezing Ezechiel 18: 1-4, 25-32

Lied hierbij “Father and son”, Cat Stevens
Tweede lezing Mattelis 21:28-32

Lied hierbij “Laat me”, Ramses Shaffy

Uitleg en verkondiging
Kort orgelspel

Lied in antwoord Luisterlied “Make you feel my love”, Adele
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN
Berichten vanuit de gemeente
Toelichting op de gaven en inzameling; Luisterlied “I need a dollar” Aloe Blacc
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De gemeente gaat staan —

Slotlied “Help”, Beatles
Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.
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Bijeenkomst recent ingekomen leden

In de Wilhelminakerk willen we de mensen die zich de laatste jaren nieuw
ingeschreven hebben als lid (of die automatisch door verhuizing in onze
ledenadministratie zijn aangemeld) eens wat meer kennis laten maken met onze
gemeente en met elkaar.

Zondag 1 oktober (na de popdienst) komen deze mensen bij elkaar in een van de
zalen van de Wilhelminakerk. Deze bijeenkomst is in de Wilhelminakerk, maar net
zo goed bedoeld voor mensen die liever in de Petruskapel de diensten bijwonen. Er
zal dan wat verteld worden over het bijzondere gebouw, men krijgt een rondleiding
door de diverse delen van de kerk die niet direct zichtbaar zijn en daarna lunchen we
samen. Tijdens het eten zal een aantal mensen wat vertellen over extra activiteiten
buiten de kerkdienst waar de leden deel aan kunnen nemen. Er is weer een boekje
samengesteld met wat er zoal buiten de kerkdienst allemaal in gemeenteverband
gebeurt en zo kan men daar ook een inkijkje in krijgen.

Rond 13.00 uur gaan we dan weer uit elkaar en hopen geinspireerd elkaar bij
volgende diensten of andere activiteiten weer te treffen.

Mocht u niet een persoonlijke uithodiging ontvangen hebben en toch willen
deelnemen, laat het dan weten via info@dewilhelminakerk.nl.

Beter inconsequent goed, dan altijd fout.

Bovenstaande wijsheid is blijven plakken na de workshop God in de supermarkt,
door Alfred Slomp, afgelopen woensdag in de Wilhelminakerk.

Doordat de brug openstond en de spreker wat later was, was er een rommelige
start. Juist door de inzet en bevlogenheid van Alfred Slomp lukte het vervolgens toch
om samen boeiende gesprekken te hebben over afwegingen en keuzes rond
voedsel. De impact op onszelf, de makers van het voedsel, dierenwelzijn en het
klimaat. We waren met een groep mensen uit de Wilhelminakerk-Petruskapel en
ook uit verschillende andere kerken in Dordrecht en Dubbeldam.

Eén filmpje heeft grote indruk gemaakt op mij. Een vrachtwagen vol brood, maar een
deel van al het brood is op 1 dag in winkels overgebleven in Wenen. Jarenlang gooit
de stad Wenen elke dag net zoveel brood weg als er nodig is om de tweede stad
van Oostenrijk, Graz, mee te voeden.

We spraken over lastige kanten:
- Dat wat je zou willen doen niet altijd is zoals je ook handelt in de
supermarkt, soms ook doordat de keuze die je zou willen duurder is.
- Dat wat een goede keuze is voor de maker van voedsel niet altijd een goede
keuze is voor het klimaat of andersom

Toch is het soms ook simpel, die dingen die je vanaf nu kunt (blijven) doen zijn

- Verspil minder, eet wat je gekocht hebt ook echt op

- Eet minder vlees en kaas
Wil je meer weten, lees van verder op de website www.godindesupermarkt.nl of
spreek iemand aan die op deze avond was. Diverse mensen kochten ook “Wat je
wel kunt doen”, het nieuwe boek van Alfred Slomp met praktische tips. Te koop via
de website, maar mogelijk kun je deze ook bij iemand die op de avond was eens
inzien/lenen.
Fenneke van Hasselt, namens de diaconie
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Adoptie pianotoets(en)

Zoals u weet hebben we in de Wil sinds een paar weken een prachtige vieugel
staan. Voor de bekostiging ervan is er nog een bedrag van 3.000 euro nodig. Wilt u
meedoen door een of meer toetsen te ‘adopteren’? Witte toetsen kunnen
geadopteerd worden voor 50 euro en de zwarte toetsen voor 25 euro. Wanneer dat
lukt hebben we de ontbrekende 3.000 euro zo bij elkaar.

Er is een leeg houten bord met een pianoklavier gemaakt. Telkens als er een toets
geadopteerd is, zal er op het klavier een toets worden aangebracht. Zo hopen we
dat het hele klavier gevuld wordt met toetsen. Het bord is in de kerk aanwezig, zodat
iedereen kan zien hoe het gaat met de adoptie van de toetsen.

Voor het doneren kunt u het geld overmaken naar de wijkkas van de Wilhelminakerk
NL10INGB0001893765 o.v.v. adoptie pianotoets vlieugel.

Hartelijk dank voor uw donatie!

Ronald van der Schelde, Hans Okkerse, Hans van de Weg en Rinald van der Wal

Wat staat er nu weer in ons Wilhelmina-Winkeltje?
Fraai gemaakte kerstkaarten. De prijs? Net als de Wilhelmina pepermuntdoosjes

1 euro en 50 cent. Kaarten die voorzien zijn van een opschrift kosten 2 of 2% euro.
Kom gezellig even snuffelen. U kunt erbij zitten!!

P.S.. Sta ik toevallig niet in ons winkeltje, dan is het zelfbediening! Het busje voor
het geld, heeft Arie destijds stevig bevestigd op de kaartenmolen.
Magda van der Breggen

DE PETRUSKAPEL Bij de dienst in de Petruskapel
De lezingen uit profeten (Amos 6, 1 — 7)) en het evangelie volgens
Lucas (Lucas 16, 19 — 31) zijn ongemakkelijke teksten. Ze
waarschuwen de rijken die zorgeloos hun luxe leven leiden, zonder
zich te bekommeren om de arme mensen om hen heen.

Waar het Amos om gaat, is niet de rijkdom van de leiders van Israél op zich. Rijken
en armen zijn er nu eenmaal en op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het is de
achteloosheid van de rijke leiders die het werkelijke probleem is.

Achteloosheid speelt ook een grote rol in de gelijkenis uit Lucas. De arme Lazarus,
‘God heeft geholpen’ betekent zijn naam, ligt voor de poort van het huis van een rijke
man die hem niet ziet. Op enig moment sterven beiden. De arme Lazarus komt in de
hemel, de rijke in de hel. Maar dat is niet waar het in deze gelijkenis om gaat. Het
verhaal doet geen poging om een precieze beschrijving te geven van wat ons na de
dood te wachten staat. Het wil een heel ander punt maken: leef niet achteloos
voorbij aan hen die je hulp nodig hebben.

Maar hoe doe je dat in onze samenleving waarin honderden Lazarussen voor de
poort liggen? Anneke van Mansum

Voedselbank
De maand oktober is begonnen. En het inzamelen van fruit in blik, N

gedroogde vruchten en noten ook.

Kerkelijke agenda
Z0 8 okt 10.00 u Wilhelminakerk — ds. Joyce Ronday uit Hilversum
Petruskapel — ds. Jan Schellingerhout
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Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
past. werker: mw. Ester van Dijk
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: dhr. Anne ldzinga, tel 078-6578963. E-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK:  NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK:  NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (v66r donderdag 19.00 uur)
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